GELOOFD ZIJ-JESUS-CHRISTUS ! AMEN.
(100 dag. afl.

Bid voor de Ziel
van

CLEMENCE ROELANDT

Echtgenoote van
Alfons Van Den Driessche

geboren te Elst en godvruchtig overleden te
Michelbeke den 9 December 1904
in den vuderdom van 36 jaren

VERSTERKT DOOR DE HA. SAKRAMENTEN.
e

Zij heeft goedwillig aanveerd al wat haar is
overgekomen, zij isin vrede gebleven in al hare
smarten en droefheden. Eccl. XXIV.

Een heilige en eerbare huisvrouw is eene voor-
treffelijke gave en niets kan opwegen tegen eene
reine ziel. Eccl. XXVI. 19.

De duurbare afgestorvene was eene vrouw vol
van geloof, eenvoudig en rechtzinnig; godvreezend
en vriendelijk. Ook was zij van eenieder bemind
en hare gedachtenis blijft in zegen.

Spreuken H. Aug,

Vaarwel lieve Echtgenoot, weent niet meer
over mij, mijn lijden is ten einde, maar mijne liefde
sterft niet en zal u steeds volgen.

En gij, mijne lieve Kinderen, vreest den Heer
€n troost uwen braven vader i blijft altiid in
vriendschap onder een ende God van vrede zal
u zegenen.

Minnelijk Hert van Jezus wees mijne liefde. -

; 300 dag. afl.,)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)
. 1. ».

MEDERBRAKEL.— DRUKK., A. DE, FRENE-VAN PEVENAGE.




