Heer uw wil geschiede op de aarde als in den
Hemel. Matth. VI-10

Bid voor | de ziel
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VICTOR VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 18 November 1901, en
godvruchtig overleden te Ronse den 5 December 1934,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
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Eene droeve ziekte beproefde haar langen tijd, ellen
dige dagen en droeve nachten heeft zij doorgebracht ;
doch met onderwerping en verduldigheid heeft zij gele-
den, ook haar laatste uur voelde zij naderen in volle
gerustheid, wat voor den stervenden een kostbare ge-
nadeis en voor de overlevenden de zoetste troost.

Hartverscheurend voorzeker, is het verlies van deze
die wij beminnen, doch hoe grooter onze liefde voor
haar was, hoe grooter voor ons de troost zal zijn de
overtuiging te hebben dat zii in het ander leven vol-
komen gelukkig is.

Te midden van kwellingen en tegenspoed moeten wij
eene schuilplaats zoeken cnder de schaduwe van het
Kruis; en een rechtzinnig betrouwen hebben dat God
alles ten beste zal keeren voor deze die Hem bemin-
nen. Wat ons betreft laat onsin de dood onzer duur-
baren de schikkingen des Heeren aanbidden.

Duurbare Echtgenoot, lieve kinderen, ik verlaat u,
ik vertrek uit deze wereld ; vergeet mij niet in uwe ge-
beden. Ik heb u allen zoo teederlijk bemind op aarde,
nu in den hemel nog zalik u beminnen, voor u bidden
opdat eens de dag moge aanbrekendat wij weerom zul-
len vereenigd zijn om nooit meer te scheiden. Intus-
schen duurbare echtgenoot zorg voor 't tijdelijk en eeu-
wig welzijn onzer lieve kleintjes en God zal er u voor
zegenen.

H. Hart van Jezus ik hebbetrouwen in U. 300d. afl,
Rust in Vrede.




