Zij sterven geen onvoorzicne dood, die de
gedachte van de dood altijd voor den geest

hebben.
S

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PhilippinaROELANDT

weduwe van wijlen Heer
Y. eo GAUQUIEER

geboren te Nederbrakel,
den 4 Oktober 1846 en er overleden,
den 22 April 1923,

Het leven van de overledene was een voor-
beeld van deugden: met een ongeveinsd en
rechtschapen hart beminde zij God en haren
evennaaste.

Zij was zachtmoedig en ootmoedig van"
inborst, ernstig en voorzichtig in hare woorden
en werken. Daarom was zij niet alleen aange-
naam aan God, maar had zij ook de achting
gewonnen van al wie haar kende.

Die eene vurige godvrucht hebben voor het

“goddelijk Hert van Hem die onsmoet oordeelen,
moeten de dood niet vreezen, H. Magd. m. A.

Volzalig die U beminnen en U dienen, o
Maria. H. Bonaventura.

Vaartwel, dierbare Familie en Vrienden, en
vergeet mij niet aanstonds ; blijft er steeds van
overtuigd dat de mensch na zijne dood'niets van
noode heeft dan de kracht van het gebed en de
verdiensten der goede werken.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
R.jye Py

Dr.A.V.d.driessche-DeVieeschauwer , Nederbrakel




