De mensch die in lijden en sterven zich aan
Gods wil onderwerpt, ontslaapt in vrede. d. Al
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BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger ¥

Joanna-Catharing Roesems

Echtgenoote van
BERNARD-JOSEPH ROELS

geboren te Sint-Martens-Bodeggem, den 8 Juni 1886
aldaar godvruchtig overleden den 21 October 1926,
voorzien van de laatste HH. Sarcamenten.

—cecoDa—

Degene die wij heden beweenen was het toon-
beeld eener trouwe, eener aanbiddelijke echtge-
noote. Van jongs af bewandelde: zij het pad der
onschuld en haar voet stond onwankelbaar in
rechtvaardigheid 16. XXV.

Zij zal verheven zijn in de glorie des hemels,
want groot zijn bij den Heer de verdiensten van
hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben

Beminde Echtgenoot en Kinderen, reeds worden
wij door de dood geschelden doch Gods wil ge-
schiede ; ik ben in een beter™ woonstede waar ik
voor u zal bidden : werpt al uwe bekommernissen
op den Heer, want Hijis voor u bezorgd ; weest
lijdzaam in de verdrukkingen volherdt in 't gebed,
leeft onberispelijk voor uods oogen om nooit de
dood te moeten vreezen ; zoo zullen wij elkander
in den Hemel wedevinden.

Beminde Broeders. Zusters en Bloedverwanten,
gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!
7 jaren 7 quad.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300d

St -Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx




