Heer Gij hebt mij geroepen, ik ben hier.

<

Bid voor de ziel
van Mijnheer

CAMIEL ROMAN

zoon van

VITAL EN MARIE-THERESIA DE COCK

geboren te Opbrakel, den 22 Juli 1872 en aldaar
godvruchtig overleden den 11 December 1908,

Wij zijn reizigers op de aarde. Onze dagen
gelijken eene schaduw en wij verblijven hier slecht
een oogenblik.

Zijn leven was als eene bloem der velden te
vroeg geplukt. De dood heeft hem weggemaaid
in vollen levensloop.

Hij was openhartig, braaf en behulpzaam;
daardoor werd hij van iedereen bemind en zal hij
in de gebeden niet vergeten worden.

“Vaartwel, beminde vader, lieve broeders zuster
en vrienden, bewaart mij een getrouw aandenken.

De Heer heeft mij tot zich geroepen op een
oogenblik dat ik nog gaarne bij u zou willen ge-
leefd hebben ; maar vertroost u, eéns zien wij ons
weder in den Hemel en dan zal uw hart zich
verblijden.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.
Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.
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