GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

+
Bid voor de ziel -

van Mevrouw

ELODIE ROMAN

weduwe van Mijnheer
RENE GOSSEYE

echtgenoote van Mijnheer

CYRIEL HEYSE

geboren te Nederbrakel den 29 Oktober 1893,
en aldaar godvruchtig overleden den 5 Juli 1935,
versterkt door de H. H, Sacramenten der stervenden.

——e——

Heden is de mensch verheven en morgen zal hij
niet meer gevonden worden. Daarom weest ook gij
bereid omdat gij noch den dag weet noch het uur.

Gelukkig de mensch die den Heer gediend, zijne
geboden onderhouden en het kwaad gevlucht heeft :
zonder schrik noch vrees zal hij zijne laatste uur
zien naderen en de kroon des levens zal zijn erf-
deel wezen.

Droevige dagen en ellendige nachten heeft zij over-
gebracht. Smerten en kwellingen overvielen haar,
maar in haar lijden was zij verduldig, aanriep den
naam des Heeren, was onderworpen aan Gods Wil ;
zo0o maakte zij haar lijden vruchtbaar en verdienstelijk
voor den Hemel.

Duurbare Echtgenoot en dochter een al te vroeg-
tijdige dood heeft mij aan uwe liefde en genegenheid
ontrukt en uw hart bedroefd; doch de wil des Hee-
ren is geschied. Ik dank u voor de liefde en goede
zorgen die ik van u genoten heb, vergeet mij niet
in uwe gebeden, eens hoop ik U allen weer te zien
in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid, 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




