Geloofd zij Jesus Christus, Amen.
De ouderdom is eene eerekroon, als hij op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt. PRr. xvr 31,
e
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Die den Heer vreest zal op het einde van zijn
leven gelukkig zijn en op den dag zijner dood ge-
zegend worden. Eccr, 1 13.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. De dood der rechtveerdigen is de verlossing
van vele ellenden, het einde van den arbeid, het
begin van den zegepraal, de deur van het eeuwig
leven. H. BErN.

God had haar buitengewoon begaafd; zoodat in den
tijd der beproeving, zij het voorbeeld gaf van onge-
meene verduldigheid en ware christene onderwer-
ping; ook ontsliep zij in den Heer gansch gelaten in
den goddelijken wil, Hare belooning zal groot zijn
omdat God haar waardig gevonden heeft. Sap.

De deur des Hemels staat open voor dezen die
op Maria hun betrouwen stellen. H. Bonav.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300d. afl.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j.& 7 m.40 d.afl.
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