Barmhartige Jezus geef haar de ecuwige rust.
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Versterkt door de HH. Sacramenten.
R e

De wereld gaat voorbij met zijne begeerlijkheden,
die zijn: rijkdom, zinsgenot en pracht; degene die
maar daar op uit zijn, bevinden zich doodarm en
ellendig na den dood. Christus staat vijandig tegen-
over de wereld en veroordeelt er van de ijdelheden;
de christen mag er niet aan gehecht zéjn. Daarom
maakt God van ons leven een mengsel van voor-
spoed en tegenspoed, opdat we er de ijdelheid zouden
van zien en voelen.

Onze duurbare overledene is zeer beproefd ge-
weest gedurende jaren en jaren. Men zegt dat God
2ijn beste vrienden beproeft: dan strekt dit tot’t goed
voor hen die het met christen moed dragen en ver-
dragen.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie, ik
dank U voor uwe toegenegere hulp en bijstand, voor
uwe groote zorg waarmee gij mij omringdet. Gij
hebt alles gedaan om mijn lichaam te redden, ’tis
wel! doch bovenal denkt aan mijne en uwe ziel, dat
is de hoofdzaak. Aan U en allen vraag ik vurige ge-
beden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in vrede
ruste.

Dr. Portois Schoorisse.




