Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust
300 d. afl.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI ROOS

weduwnaar van Mevrouw

THERESIA BAEKELANDT

geboren te Nederbrakel,
den 7 Juni 1844 en overieden te Segelsem,
en 25 Mei 1923,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van bet genootschap van het H. Hert,
H. Sakrament en Wekelijkschen Kruisweg. -

Van krachten uitgeput stierf hij in eenen
gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd,
gekomen tot de volheid der dagen. . Gen.

Voor wien God vreest zal het wel zijn in de
laatste stonden en in de uur zijner dood zal hij
gezegend worden. Gelukkig de mensch wiens
hoop de naam des Heeren is, en die zijne oogen
niet keert naar de bedrieglijkheden van dezen
wereld, maar die den wil des Heeren volbrengt
blijit in eeuwigheid.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God
en week af van het kwaad ; ook was hij bemind
van God en de menschen en zijne gedach‘enis
is in zegen. Job. I. Ec. XIV.

Welaan, goede en getrouwe dienaar, omdat
gij over weinig getrouw zijt geweest, zal ik u
over veel stellen ; treed binnen in de vreugd
des Heeren. : Mat. XXV

Vaartwel, lieve Bloedverwanten, ik verlaat
een land van ellende voor het rijk van vrede.

Hetgeen ik van u verzoek. is mij indachtig
te zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300d. a.

Dr. A.Vandendriessche, Nederbrakel




