Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Gedenk ~ in + uwe gebeden

de ziel van

EMMA JOSEPHINE ROSKAM,

geboren te Everbeke, den 27 April 1874 en

godvruchtig overleden te Geeraerdsbergen
den 6 Juli rogg

Versterkt door de laatste HH. Sakrementen.

Van hare kindsheid af in de vrees des
‘Heeren opgebracht, stelde zij haren roem
in een eenvoudig en rechtzlnmg jrart eén in
geene menschelijke w1_;sheld maar in de
wet Gods. .,

Zij was aanhoudend” “aan het werk en
voedde haren geest met het gebed en god-
vruchtige gedachten. In haar was de deugd
gepaard met den eenvoud en hare openhar-
tigheid deed haar vele vrienden ontmoeten.

Alwat haar overkwam aanvaarde zij met
l1efde n bleef geduldip in alle kwellingen
ij niet onvoorziens gestorven

io et gedacht van de dood

~oeders, Zusters en vrienden

= zal u afwachtem in den

. . . Bidt veel voor mij#en mijne
smeekmgen zullen u volgen,

H, Hart-van Jesus, in U stel ik al mijn
betrouwen. 300 d. afl.

Everbeke, druk Depessemier.Vaunderdonckt




