GELOOFD Z1] JEZUS-CHRISTUS. Amen
Bid voor | de ziel

van

MARIA ROUSSEAU

echtgenoote van

PETRUS HUBAU

geboren te Opbrakel den 26 October 1882, en
gcdvruchtig overleden te Nederbrakel den 9 Juni 1943.
Verstertkt door de H, H. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus
van Assisi¢ en van de Broederschap van de H.Barbara.

God roept mij tot Hem, maar mijn liefde voor U sterft
piet: ik zal U beminnen in den Hemel gelijk ik U op aar-
de heb bemind. H. Joannes Berchmans.

Zij was een overtuigde kristene echtgenoote en moeder,
vol goedheid. De verzekering, dat zij haar kinderen een
sterke kristene opvoeding heeft bezorgd en hun het voor-
beeld van alle deugden heeft gegeven was haar groote
troost bij haar afsterven; want, groot zijn bij den Heer
de verdiensten van hen, die de opvoeding van hun kin-
deren hebben verzorgd

Zij heeft smartvolle dagen en nachten doorgebracht, en
bleef geduldig aan Gods Wil onderworpen.

1l Mach. VI-30,

God schenker der vergiffenis en minnaar van de za-
ligheid der menschen, wij smeeken Uw Goedertierenheid,
dat Gij uw dienares die uit den wereld is gescheiden, door
de voorspraak van de gelukzalige Maria, altiid maagd,
en van Uw Heiligen, tot het deelnemen aan de eeuwige
zaligheid wilt Jaten geraken door Christus onzen Heer,
Amen. Roomsche Missaal.

Duurbaar Echtgenoot en lieve Kinderen, miin aardsche
leven is ten einde vroeger dan ik verwachtte. De Wil
des Heeren zij gezegend. Ik dank U vocr al uw toewii-
ding voor mij, Vergeet mij piet in uw gebeden en
H, Communién, en in de H, Mis,

Jezus, Maria, Jozef. 7 j, afl.

Ryl P,

Bedanken U voor de blijken van deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O Surdiacourt




