Al wat God toelaat, laat Hij toe uit liefde voor ons.

Dit weze U een vroom aandenken
aan onze geliefde zoon

Walter SCHAUMANS

Ons kind, en Gods kind, want hij werd gedoopt op
9 augustus 1953. Tot het Liefdemaal genodigd op 1 mei
1960, was hij een terugkerende vriend van Christus-
Eucharisticus tot op zijn laatste dag, tijdens de vacantie-
mis, met broer en zus. Ondanks zijn jeugd voor de dood
gezalfd op 17 juli 1963.

De H. Geest vervulde hem met Zijn vreugde in het
H. Vormsel op 23 juli 1963, en twee dagen later, op het
feest van de H. Jacobus, apostel en martelaar van de
Heer, heeft God, onze Vader, tot onze Walter gezegd :
gij zijt mijn zoon, kom en ontvang nu reeds het volle
Leven en wees in eeuwigheid dankbaar voor uw ouders
en grootouders, broer en zusjes, familie en vrienden,
priesters en leraars, die u geholpen hebben naar de
hemel te gaan als naar het Vaderhuis.

Wat is er gebeden voor Walters genezing. Wij danken
al die vriendelijke mensen. God heeft het anders ge-
schikt. Al is onze pijn zeer groot, wij geloven en onder-

" werpen ons. God alleen weet wat het beste is voor Walter,
voor zijn familie en al diegenen die hem gekend
hebben, onze Walter die altijd glimlachte.

Daarom zullen wij niet treuren en niet blijven stilstaan
bij al wat wij verloren hebben, maar ons verheugen om
het Leven dat hij gewonnen heeft.

Heer, geef ons hart de kracht te geloven dat Gij
ons kind gelukkig hebt willen maken.

Lieve Walter, wees onze engel bij de goede God.
Waak over uw ouders, over uw broertje en zusjes, opdat
we ons allen eens mogen wedervinden en voor eeuwig,
samen gelukkig te zijn.

De families SCHAUMANS, WAMBACQ, BASTELEUS
en MERGAN, danken U hartelijk voor Uw deelneming.

Druk. Em. Tiebout, Dilbeek




