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Bid voor de ziel

wvan Mijnheer

Hector SCHIETTECATTE

-echtgencot van

MARIA DE METS

geboren te Zegelsem den 25 Augustus 1906 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel den 7 December 1942,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Emna

Met diepe deernis en grievende smart is bij dit af-
sterven ons Hart vervuld. Verraderliik en wreed is
ziekte en beproeving op dezen man gevallen en heeft
hem al te vroeg onttrokken aan de liefde van zijn
vrouw en van zijn duurbare kinderen,

Steeds heeft hij werkzaam en wvliitig voor de zijnen
gezorgd en gezwoegd, en 200 vurig verlangde hi
naar genezing, om weer met pieuwe kracht en npicu-
wen moed, zijn dagelijksche taak te hernemen. Doch
- alle hoop was iidel en menschelijke hulp bleef mach-
teloos. Steeds dieper drong de kwaal en onmeedco-
gend had de dood weldra weer haar treurig werk
verricht,

O Heer, gelaten buigen wij het hoofd voor dezen
harden slag en bidden vol geloof en christelijk be-
trouwen : laat ons hem die we hier zoo spoedig za-
gen heengaan, eens bij U in den Hemel wedervinden.

Duurbare echtgenoote, geliefde kinderen, piinhik
valt die vroege scheiding en zoo gaarne hadde ik
nog lang voor U allen willen werken en zorgen.
Troost u echter en stel al uw betrouwen op Gods
goedheid en Voorzienigheid. Bidt voor mij. opdat de
Heer m'n ziel genadig weze en ook gij. m’n duurbare
bloedverwanten ea familie, vergeet mij niet in uw
vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust,
L. Van Hoever Koster Opbrakel




