De Heer heeft ze ons geﬁeven ; de Heer heeft zé
ons ontnomen: dat zijn H. Naam gebenedijd zij.

T

BID VOOR DE ZIEL
van Mejuifer

Maria-Victorina SCHUTTYSER,

dochter van s
Victor en Clémence Van Damme.

geboren te Maria-Lierde den 9 Januari 189)
aldaar overleden den 17 September 1904
Voorzien van de H. H. Sacramzaten der stervenden.

e
In ’t midden mijner dagen,
In ’t bloeien mijner jeugd,
Bij ’t lachen van mijn toekomst

Die blinkt van eer en deugd ;
Moet ik ter sombre poorten

van d’andre wereld heen ;

En niemand vergezelt mij,

Noch vriend noch broeder — geen !

Maar Jesus toch gaat mede,
Mijn schat, mijn onderpand ;
H:j brengt mij vrig en veilig
In’t schuon Belofteland :

Daar vind ik allen weder

Die mij zijt voorgegaan ;

Daar komt ook gij, mijn ouders
Met broérs en zusters aan

Troost u, dierbare ouders, broeders en zusters,
bloedverwanten en vrienden, weent niet altijd voor
mij, maar wees mij gedachtig in uwe gebeden, tot
wanneer wij elkander hiernamaals wederzien.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil I’

100 dagen afl.
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