Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen. (/00 dag. afl)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE SIMOENS

weduwe'van Mijnheer

JOZEE MALAISE
weboren te Nederbrakel, den 22 November 1841 en
aldaar godvruchtig overleden den 3 Mei 1915.
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervendern.
LiD VAN DEN DERDEN REGEL VAN DEN
H. FRANCISCUS VAN ASSISEN.

Zij was eene vrouw vurig van geloof vol van
detigden en waakzaamheid. Prov. XXXI.
Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten en
hare inzichten waren onberispelijk. Ps. 100.
Zij was indachtig dat de dood onophotidend
waakt. Zorgde voor hare ziel vooraleer het uur
sloeg en deed het goed vooraleer de dood haar trof.
Ook gerust en getroost wachtte zij haar einde af.
Beminde Kinderen, ik geef u mijnen laatsten
zegen. Gij hebt mij altijd bemind. Mijne voorbeelden
en mijue zorgen voor u hebt gij mij vergeld met
verkleefdheid en liefde. Blijit mij indachtig. Bidt
voor mij ik zal voor u bidden opdat God u zijnen
milden zegen“schenke om later in'het eeuwig geluk
des hemels vereenigd te zijn.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
) (300 dag. afl.)
R. Ton i 0 :

Nedérf)rakel Drukh Oscar Surmacourt




