Zijn goed karakter maakte hem veel vrienden en de edele
gesteltenissen van zijn hert verwierven hem eenieders achting.
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Godvruchtig Aandenken

VAN DEN

Heer Paul - Maria-=Jozef SIX

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Maria VAN CAUWENBERGHE

geboren te Wervicq den 3 October 1877
en onverwachts overleden te Bevere - bij - Audenaarde
den 4 Maart 1930,

GESTERKT DOOR DE H. QENADEMIDDELEN
VAN ONZE MOEDER DE H. KERK.

———

TEERBEMINDE ECHTGEN0OTE, GELIEFDE KINDEREN, God roept
mij van deze aarde terug en nochtans mijn vurigste wensch was
hier nog eenigen tijd met U te leven om uw geluk te verzekeren.
Weent over mij, doch weest niet ontroostbaar in de droefheid
die U prangt.

Dat de vrede waarin ik getreden ben in uwe herten de
droefheid bedare die gij nu lijdt om reden van mijn onverwacht
overlijden. Zekerlijk valt het mij hard U te moeten verlaten en
van U afscheid te nemen, die ik binst mijn kortstondig leven zoo
hertelijk lief had. Doch God is de groote Meester over leven en
dood. « Ego sum resurrectio et vita » heeft Hij gezegd : « Ik ben
» de Verrijzenis en het leven ; die in Mij gelooft, al warehij ook
» door de dood verrast, zal eeuwig leven. »

Heer, wij buigen met gebroken hert voor de raadsbesluiten
van uwe oneindige wijsheid, maar wij smeeken U uit den grond
van ons vermorzeld en vernederd hert : « Heer Jezus, geef aan
» hem, die hier op aarde onze vreugd was en ons geluk, de
» zalige rust in de altijddurende eeuwigheid. »

Tot wedeziens in den hemel.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Audenaarde — drukk, We R. Bevernaege.




