Heden ik, morgen gij!

(GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
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Niemand onder het mensental kent het uur, de plaats
=n de wijze van zijn dood; dat is het kenteken van Gods
Rechtvaardigheid en Wijsheid. Moesten we het uur van
onze dood kennen, we zouden misbruik kunnen maken
van ons leven en slechts de laatste maanden alles weer
goed maken; nu ligt in die onwetendheid de verdienste
zowel van ons geloof als van onze zedelijke trouw aan
Gods wil en wet. Laat ons van die waarheid doordron-
gen zijn, om eigen levenswijsheid op te doen. O.L. Vr.
van Stoepe vieren wij, onder andere titels, als Moeder
‘van onze Doodstrijd. laat ons dikwijls aan haar ons le-
venseinde toevertrouwen, opdat Zij ons verlichtte en
versterke, opdat wij, door de laatste Troostmiddelen der
H. Kerk, meewerken met Gods eindgenade om den laat-
sten strijd op aarde tussen goed en kwaad te winnen.

Het lijden heeft de ziél van deze kristen man gelou-
terd en hem gebracht tot de gelaten overgave, die zijn
ziel weerschonk aan God.

Duurbare ECHTGENOTE, KINDEREN en Kleinkinde-
ren, droefheid vervult U om de ledige plaats die ik bij
U gelaten heb; doch ik ga, midden mijn lasten en pijnen,
naar daar waar God me roept. Ik dank U om uw liefde
en zorgen; vertrouwt en verdraagt elkander en herin-
nert U met de jaarlijkse Stoepedagen dat ik de hulp van
uw gebeden en opofferingen verwacht voor de lafenis
mijner ziel.

O. L. Vr. van Stoepe, bid voor ons. 40 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.
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