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Bip Vvoor DE ZIEL

van

Helena Irma SMEETS

dochter van

Karel Lodewijk en Maria Isahella Struwe

geboren te Mons en Barceul (Frankrijk) den
26 Januari 1895 en zeer godvruchtig in den Heer
ontslapen te Audenaarde den 27 Augustus 1914,
en versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

SO

Ik heb droeve maanden beleefd en pijnlijke
nachten geteld. Waarom was mijne droefheid on-
ophoudend en mijne kwaal ongencesbaar ? Omdat
Gl], o Heer gehandeld hebt volgens uwen Heiligen

Wil. ob VII, 3

De mensch komt op en wordt vertrappeld als
eene bloem ; zijn leven vliedt weg als eene scha-
duw.

Zij was eene lievelinge des Heeren, en werd
weggenomen opdat de boosheid haar verstand
niet zoude:bederven, noch het bedrog hare ziel
bevlekken.

Een kind van Maria zal niet verloren gaan.

Zoet Hert van Jesus, laat mij U altijd meer en
meer beminnen. od.

Zoet Hert van Maria, wees mijne Zahghexd.




