Je bent onttrokken aan mijn ogen
ik zie je niet

ik herken je

- je bent ver van me
en toch heel nabij
overal vind ik je
roep ik je

bij naam

die zoveel omvat
niets zegt

en alles oproept
een naam die leeft.

Jacques Solemé

°Zottegem, 29 december 1954
+Geraardsbergen, 15 augustus 1987

Zoon van
Albert en Emma Solemé-De Backer

de familie dankt voor uw gebed

en gewaardeerde blijken van
christelijke deelneming

n.v. printor




