O Heer ! Gij hadt ons onze moeder gegeven voor

ons geluk. Ge vraagt ze ons weder en wij geven ze
U zonder morren, doch met het hart vol droefheid.

BID VOOR +{ DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA-MARIE SPITAELS

echtgénoote van Mijnheer
SEVERIEN DE COCK

geboren te Deftinge, den 17 Maart 1857 en aldaar
godvruchtig overleden den 18 October 1929.
Voorzien der H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.
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Zij was een teedere en bezorgde moeder en de
liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde
tot God niet uit. F H. Greg. Naz.

Belast met de zorg eener télri}ke familie, heeft zij
niet alleen.dag en nacht voor hare familie gewetkt,
maar ook voor vele andere gezegende familién... Zij
heeft haar brood in ledigheid niet gegeten. Ook zal
God haar eeuwiglijk beloonen.

Bezorgd voor de zaligheid van anderen, heeft zij
hare eigene ziel niet vergeten.

‘Vaartwel, duurbare Echtgenoot, beminde Kinde-
ren, lieve Kleinkinderen, dank voor uwe standvas-
tige verkleefdheid. Bemint elkander, dient den Heer
getrouw. Dan zal ik U allen weerzien in den Hemel.,

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

drukk. Hylebos-Lievens, Kollegestr. Geerardsb.




