« Gods heilige wil geschiede | »

i
BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Cyriel SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw Renilde Leroy,
gsboren te Deftinge, den 24 Januari 1874 en er
overleden den 24 September 1949,
gezalid met de H. Olie der stervenden.
Hij was lid van de confrerie van de
gelovige zielen.

Zoekt den Heer met een eenvoudig® hart, Hij
openbaart zich aan degenen die op Hem betrou-
wen. In dezen mens vonden wij een oprecht en
eanvoudig hart en de schone gaven die hij van
God gekregen had, zijn diep geloof, xijn vrien-
delijkheid, @zijn dienstwilligheid, heeft hij naar
zijn vermogen, ter ere Gods en voor zijn naast-
bestaanden en vrienden gebruikt. Al kwam de
Heer, volgens menselijk oordeel onverwacht, toch
heeft Hij dezen mens niet onvoorbereid gevon-
den, want het hart van zulke mensen is steeds
op God en de eeuwige bestemming gericht.

We danken God dat Hij ons een goeden echt-
genoot en voorbeeldigen vader gegeven heeft;
hem volgen was het rechte spoor wvinden in
het leven. .

Dierbare Echtgenote, we waren tevreden en
gelukkig; wij hadden gaarne nog enkele maan-
den bijeen geweest, dan hadden we vijftig jaren
samen liefde en leed gedeeld, maar het geluk
is niet voortdurend, daarom haalde de Heer mij
weg uit dit aardse leven, om groter geluk te
genieten. Dierbare Kinderen, blijit verenigd,
weest nu de steun van moeder en eert de gedach-
tenis van uw Vader. :

Vaartwel, trouwe familisleden, vrienden en
kennissen, weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwigzs rust.

~ Uitg. koster L. Surdiacourt, St-Maria-Lierde.




