Heere, gij hebt degenedie ons zoo duurbaar was, die
de vreugde van-ong leven uitmaakte, zoo vroeg aan

onze liefde ontrukt,

Bid voor de ziel
VAN ZALIGER

Franciscus Engelbertus Steenput

geboven s Sint-Ulriz-Capelle den 12 Octobey 1893,
en aldaar godvyuchtiy ovevleden den 14 Januavi 1913,
vooyzien van de HH. Sucramenten dey sleyvenden.
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In volle kracht daal ik ten grave heen,
Wanneer de Lentezon miju pad bescheen ;
Gelijk een bloem, verdord, beroofd van blaren,
Ben ik naar ’t eenzaam kerkhof heengevaren.

0, Staakt uw droevig zuchten en geschrei,

Het sterven immers, is gewin voor mij ;

Geliefde ouders, zusters, verwanten, vrienden,
Neen, weent viet meer, hier i8 geen vreugd te vinden !

‘Heft hemel waarts nw dankend, biddend hart,

’k Ben nu bij God, bevrijd van wee en smart.

En ik zal daar voor U stesds smeeken, waken ,
Opdat ge ook eens het eeuwig heil moozt smalken .

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl,

Bermhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust !
7 jaar en 7 quad. afiaat

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begvafenis, ral
plaals hebben in de kevk van St Ulyix-Capelle, op
Dondevdag 16 Januari, om 9 ure.

St-Ulyiz-Cupelle, V. De Bremackey.




