Wij hebben op aarde geen vaste woonplaats ;
waar wij ons ook bevinden mogen, zijn wij vreem-~
delingen en reizigers.
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De Heer zal mij vergelden volgens mijne ge-

rechtigheid. Hij zal mij beloonen volgens de rein-

- heid mijner handen; want ik hield des Heeren
wegen en week niet af van mijnen God.

Dat de gedachtenis dezer vrouw in zegening
blijve bij al degenen die haar gekend hebben !
Eenvoudig, rechtveerdig, godvreezend en van alle
kwaad verwijderd, wandelde zij in de geboden des
Heeren.

Beminde Echtgenoot, ik ga tot God en ik ver-
wissel dit ellendig leven voor een onvergankelijk
gelukkig leven. Bid voor mijen ik zal voor u bid-
den, opdat wij eens elkander mogen wederzien
voor eeuwig bij God, ons opperste goed.

Beminde Bloeverwanten, ik verlaat deze aarde
voor een rijk van vrede, bidt voor mij, ik zal voor
u allen bidden en u in den hemel beminnen gelijk
ik u op aarde bemind heb.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.




