De rechtvaardige sterft gerust, want hare dood is een
overgang tot een beter leven.

BID' VOOR 1 DE ZIELERUST

van Mevrouw 5
OCTAVIE STEVENS,

echtgenoote van Mijnheer
GuiLLauME VANDEN BORRE,

Lid van verscheidene §odvruchtige confrerién,
geboren te Deftinge den b Februari 1882 en zeer god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Goefferdingen, den

20 Oogst 1931.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

God beminnen en Hem dienen, was het richtsnoer
van haar leven. De stem van Jezus heeft zij gehoord en
be.repern, en te midden der hedendaagsche onverschil-
ligheid is lef getrouw gebleven aan de liefde en den
dienst des Heeren. Haar geloof heeft zij niet verdoken,

maar de christelijke gevoelens harer ziel getoond in het
ontvangen der H. Communie, in hare werken, in de op-
voeding van hare kinderen en in haar verduldig ljjden.

Gerust gesteld door al de goede voorbeelden die zij
ons heeft gegeven, herinneren wij ons, hoe g

odvruchtig
en heilig zij voor God leefde : en hoe zij, die ons eens-
klaps ontnomen is, door zachtzinnigheid en goedheid
jegens haren echtgenoot en hare kinderen uitmuntte.

Aandoenliik was hare liefde tot Maria ; ook heeft de
-goddelijke Moeder haar ten Hemel geleid gedurende de
octaaf van hare glorierijke Hemelvaart. -

Als wij denken aan uwe dienstmaagd, o God, aan
haar zoo zuiver en heilig leven, aan haar zoo teeder en
toegenegen hart ; aan die moeder die wij zoo vroeg
verloren hebben, dan weenen wij ! Wij weenen over
haar en voor haar !... en zoo het iemand verwondert dat
wij onze moeder beweenen, onze goede en teedere
moeder die wij hebben zien sterven ; dat wij die moeder
beweenen die ons zoo vurig beminde en aan wie wij
zoo vele zorgen en tranen hebben gekost ;... ach! dat
hij dan een weinig medelijden hebbe met haar en met
ons ! dat hij gelieve te bidden voor haar en voor ons,
voor ons de ongelukkige kinderen eener zoo uitsteken-
de moeder ! S

Mijn duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, Familie
en Vrienden, harten omhoog ! Geknield voor den troon
van God en aan de voeten van Maria wachtik op U'!

Bid de akten voor de duurbare overledene.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — 18515.




