Voor hen die in U gelooven, o Heer, is
de dood het begin van een nieuw leven.

Bid voor de Ziel van
Mevrouw

CLEMENTINE SURDIACOURT

weduwe van

CHARLES-LOUIS DE KONINCK

Geboren te Paricke, den 4 Januari 1865 en
overleden te Everbeke, den 13 Oktober 1936.

Versterkt door alde HH. Sakramenten.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, god-
vreezend en afkeerig van het kwaad.
Job I 1
De dood is haar zacht geweest, en haar
ziel, door den Heer opgenomen, kende de
angsten van het laatste uur niet. Job
Door haar voorbeeld, meer nog dan door
haar woord heeft ze haar kinderen tot
deugdzame menschen opgeleid : haar loon
zal groot zijn, omdat de Heer haar Zichzelf
waardig gevonden heeft. Sap. Ill. 5.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, ver-
geet de lessen uwer moeder niet en de God
van vrede zal met u zijn. Beminde Broeders
en Zusters, ik zal voor u bidden ; gij ook
bidt voor mij ; we zullen elkander weer zien
in den schoonen hemel.
Zoet hart van Jezus, wees mijn liefde.
300 d. afl.
Zoet hart van Maria, wees mijn heil !
: 300 d. afl.
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