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Hij werd bemind van God en van de menschen :
dat zijne gedachtenis in zegening blijve.

Hij was een priester van krachtdadig geloof, van
innige liefde tot God en van onverpoosden iever voor
de zaligheid der zielen. Zijne goede inborst verwierf
Hem talrijke vrienden..... Hij was de vader onzer
armen en de trooster onzer bedrukten. (Job. 29)

GEBED : O God, wees barmhartig en overvloedig
in belooningen aan Hem die zijne schapen zoo mild
van 't zijne heeft meégedeeld, schenk eeuwige vrede
aan Hem die ons op aarde vrede schonk.

Beminde parochianen, het was mij zoet in uw mid-
den te leven, doch hierboven wachtte mij het schoon
gezelschap der Engelen en der Heiligen ; daar zal ik
u wedervinden zoo gij uw oor en uw hart voor 't woord
Gods opent, den weg der deugd bewandelt en god-
vruchtig leeft zooals ik het U heb voorgehouden.

Mine duurbare suster en bloedverwanten die ik
200 zeer beminde, dank voor uwe genegenheid, ik vraag
geene tranen, maar uwe goede gebeden, tot weder-
ziens in den Hemel.

Abkten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afi.)

R. I. P.

Druk. Remi De Winter, Wortegem




