Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen
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Hij is ontloken als een bloem en hij is neerge-
vallen... hij is als een schaduwe verdwenen !
Opgevoed in de vreeze des Heeren, beminde
de kna? die wij beweenen, dEfroede Goden on-
stipt i

derhiel en nauwkeurig Zijne geboden met
kinderlijke liefde en onderdanigheid.

In den bloei zijner jaren werd hij door de on-
verbiddelijke dood weggerukt. Noch de gebeden
noch de wetenschap vermochten hem te redden.

Zijne schoone ziel was aangenaamaan God,
daarom heeft de Heer zich gehaast haar uit het
midden der bedorvene wereld weg te halen.

O Heer, gij had hem ons gegeven tot ons geluk
en onzen troost, nu vraagt gij hem terug; uw
raadsbesluiten, o Heer, zijn ondoorgrondbaar, dat
uw Heilige Wil geschiede. Met een gebroken hart,
doch met christelijke onderwerping schenken wij
hem U weer.

. Dierbare Vader, Moeder en Zuster, ik dacht
niet u zoo vroegtijdig te moeten verlaten, daar ik
u zoo teer beminde — Wil toch niet weenen als
dezen die geen hoop hebben, ik ga naar een beter
oord, naar den Hemel. Harteliik dank voor de
kristelijke opvoeding en verkleefde zorgen mij ge-
geven. Bewaar mijn aandenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 afl.)




