Geloofd zij Jezus-Christus ! 100 d. afl.
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Bid voor de ziel van
MIJNHEER

PETRUS TORREKENS

Weduwnaar van Mevrouw

Rosalie Van Schelvergem

geboren te Denderhoutem den 10 April 1868 en
er overleden den 27 Januari 1940.
Voorzien van de HH. Sacramenten

Als het morgend is, denkt dat gij den avond
niet krijgen zult, en als het avond is geworden,
wacht U van op den morgen te rekenenen.

Wees dan immer bereid en leef zoo dat de dood
U nooit in ongereedheid vinde. (Nav. Chr.)

Gelukkig dus de mensch, die den heer dient en
eene groote verkleefdheid heeft voor zijne geboden.

Zalig is hij die in den Heer sterft, want hij
treedt uit de ellenden des levens om eene onver-
anderlijke rust te genieten.

Beminde kinderen en klein-kinderen. onver-
wachts ben ik van U weggeroepen. God roept mij
en op zijn barmhartigheid heb ik mijn hoop ge-
steld, Dank voor uwe genegenheid en bezorgdheid.
Ofschoon mijn geweten mij niets verwijt, ben ik
daarom bij God niet gerechtvaardigd. (H. Paulus)

Helpt .mij dan door uwe gebeden en vertrouwt
u bij het gedacht dat wij elkander bij God zullen
wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

C. Van Damme-Denderhoutem.




