Die mond met zoeten lach omgeven,
Waar sterkte en raad uitvioeide, is stil...
Doch Moeders krachtig woord blijft leven :
Gedenkt haar woord, leeft naar haar wil !
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TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Maria~rEmma TRUYEN

echtgenoote van
Mijnheer Leopold VAN KERKHOVE

geboren te Elst den 24 December 1861
en zachtjes in den Heer ontslapen
te St-Cornelis~Hoorebeke den 3 Oogst 193%
versterkt door de H H, Sakramenten

Zij was lid van Voortplanting des Geloofs
en van de Confrerie van’t H. Hart.

Wonder zijt Gij, o Heer, in al uwe werken en
ondoordringbaar in de besluiten Uwer Voorzienig-
heid! Gelijk goud en zilver door het vuur beproefd
worden, zoo heeft God zijne dienares gezuiverd
door het lijden, want vele en langdurige pijnen
heeft zij geleden, doch met volle onderwerping uit
liefde tot haren Verlosser en vereenigd met Zijn
lijden heeft zij alles verdragen.

Duurbare Echtgenoot, mijne lieve Kinderen uwe
droefheid is redelijk, lang nog zult gij mij betreuren
doch weent niet zooals deze die geene hoop hebben
ons afscheiden is bitter geweest, ons wederzien in
den Hemel zal vroolijk zijn. Beminde Echtgenoot
en Kinderen, die mij met zooveel liefde hebt opge-
past in mijoe laatste ziekte, U dank ik voor uwe
genegenheid, vurig zal ik God bidden dat Hij er U
over beloone. Bemint elkander, behoudt uwen
godsdienst die alleen ons gelukkig maken kan op
aarde en bidt voor mijne zielerust.

Bermhertige Jesus verleen haar de eeuwige rust
7 jaar & 7 quadr




