Zij zijn geiijk eene lieve roos, geknakt op
haren tengeren stam, na pas een lentedag te
zijn ontloken geweest.
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ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

Yvonne TSOBBEL

teergeliefd dochtertje van
César en Elodie ROOS

geboren te Opbrakel,
den 3 April 1926 en er overleden,
den 3 Januari 1929.

O kindje teer, waar zijt ge toch heen ?
Watlaal gij uw Ouders in droevig geween ?
‘Weer bijkans alleen !
O Engeltjes zoet,
Zoo vriendelijk en goed,
Om uw liefheid van elkeen geprezen.
‘Waarom moest uw smart
700 grieven ons hart ¢
En wou uw lijden niet genezen ?
O minnelijk kind, was ons liefde te klein
Om hier bij ons toch gelukkig te zijn ¢
Lieve ouders en weent toch niet,
‘Wantnu ben ik uit 't verdriet.
Gods engel kwam mij hier beneden halen,
Om nu te wonen in d’hemelsche 2alen,
En met al d’Engeltjes hierboven
Daar eeuwig God te loven !

Vandendriessche-De Vlezschauwer,Nederbrakel




