Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij

zullen God zien

Bid voor de ziel van
IRMA VAN ACHTER

dochter van Mijnheer en Mevrouw
HENRI VAN ACATER en CONSTANCE DE VOS

geboren te Nederbrakel, den 24 September 1894 en
aldaar overleden den 13 December 1911, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden

LID DER CONGREGATIE VAN O-L. VROUW
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Zij beminde God en was onderdanig. Zij heeft
zich niet bedroefd in hare pijnen en kwelling noch
tegen den Heer gemord maar alles verduldig
verdragen.

Duurbare ouders, beminde broeder en zusters,
troost 1 over mijn vertrek, want ik ga naar den
hemel waar ik gansch aan mijnen God zal zijn.
Hem ziende, zal ik u zien. Hem beminnende, zal
ik u beminnen. Ik zal aan u denken, ik zal met u
leven, ik zal voor u bidden. H. Ambraosius

Lief kind, ontvang met onze laatste omhelzingen
onze laatste wenschen; gij vertrekt mnaar dat
Vaderland, tot hetwelk Gad ons allen roept, bereid
om eene plaats nevens u.

0] mij'n Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.
Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7j.7q.
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