Hier is ve}ganke]ijkh'eid, geslag van klok en
uren ;
Daarboven eeuwigheid, die alles zal verduren.
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: BID VOOR DE ZIEL VAN
ODILON VAN ACHTER

zoon van
Petrus en Maria De Ruyver

geboren te Nederbrakel, den 3 September 1896 en
er overleden den 27 Juli 1914,
voorzien vau de HH.Sacramenten der stervenden.

Odilon was gehoorzaam, lieftallig, welwillend

en zachtmoedig van hert.

De gehoorzaamheid is een schip dat naar den
hemel vaart, een sleutel die den hemel opent, een
vogel die naar den Hemel vliegt. H. Bon.

De Heer. is met de nederigen en met de zacht-
moedigen. Een goed kind wordt van iedereen
bemind. Tegen het geweld van den dood kan zich
niemand wapenen, op zijne zeisen staat geschre-
ven: Ik spaar noch jong, noch oud, ik kom onvoor-
ziend en wijk voor niemand. H. Basil.

Goede Moeder, lieve Zusters en Broeders, stort
geen tranen meer over mij, het lijden is uit.
d’Eeuwige vreugd is voor mij begonnen, ik ben bij
Jezus, dien ik zoo lief had op aard’ en nu voor
altijd bezit, hier bid ik voor u alleen. Hebt dank
voor uwe goede zorgen en tot hierboven.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.

300 d. afl.
R. L

Nederbrakel, — Drukk. A. Vanden Driessche




