Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.
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van

SIMONE VAN ACHTER

dochter van
Eugéne en Louise DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel, de 15 October 1922 en
aan de liefde van haar Quders ontrukt te Oudenaarde,
de 10 Februari 1948.

Uit de diepten roep ik tot U, O Heer; Heer luister
naar mijn klagen.

Laat uw oren zich neigen naar mijn dringende bede!

Als Gg de zonden blijjft gedenken, Heer, wie zal
dan staande blijven ?

Maar bij is vergeving van zonden, opdat men
vol eerbied U diene.

ll((1 vertrouw op de Heer, mijn ziel vertrouwt op zijn
woord ;

Smachtend ziet mijn ziel uit naar de Heer, meer dan
wachters naar de dageraad. e

‘Want bij de Heer is barmhartigheid, en bij Hem
overvloedige verlossing. *

En verlossen zal Hij Israél van al zijn ongerechtig-
heden.

Lieve Ouders, gij hebt uw enig kind verloren die gij
zo vurig bemindet en voor wie gij alles opgeofferd hebt,.
Ik dank U voor al hetgene gij voor mij hebt gedaan. Gij
hebt mij bemind en gij hebt mij opgebracht in de oefe-
ning der deugd door uw wijzen raad. Ik heb u verloren,
maar hier heb ik een andere familie gevonden, ik ben
met de Moeder des Verlossers en met de gelukzaligen,
Gij beklaagt mij omdat ik niet meer bjj U ben ; maar gij
zijt meer te beklagen, omdat gij nog in ballingschap
leeft op aarde.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, zonder
spijt verlaat ik dit tranendal om in te gaan tot het rijk
waar lijden onbekend is. Eens zien wij elkaar terug,
daar waar geen scheiding meer bestaat, in de schone
hemel | Wees mij intussen indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.




