Hoe zoet is het te sterven, wanneer men eene
. Standvastige godvruchtigheid gehad heeft tot het
Hert van Dezen die ons moet oordeelen.
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Ter zaliger Gedachtenis van Vrouw

Clemence VAN ASSCHE

echtgenoote van Jozef De Boeck,

geboren te Opdorp den 31 Juli 1865, en aldaar god-
vruchtig overleden den 22 Februari 1909,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerién van het H. Hart van
Jezus, van 0. L. V. van Gedurigen Bijstand, vanden
H.Kruisweg en van den Derden Regel van Franciscus

De moeder, die gij beweent, laat u een voorbeeld
van waar christelijk leven.Zij wandelde onberispelijk
in Gods geboden. De vrees des Heeren geleidde haar
van hare teedere jeugd en kroonde haar met wijsheid.
Alhare wegen waren vreedzaam.
S. Seript. passim.
Zijj was ongeveinsd en recht van hart, daarom was
zij God en de menschen aangenaam en hare gedachte-
nis isin zegen. Ecel. XLV.

De opvoeding harer kinderen was het Voorwerp
harer gedurende bezorgdheid en zij stelde al haar
behagen in hun den weg der deugd en des hemels te
toonen.

Mijn duurbare echtgenoot, lieve kindereun, beste
vader, bloedverwanten en vrienden, ik sterf, maar
mijne liefde voor u sterftniet. Troost u, in den hemel
zullen wij elkander wederzien.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. ~ (300 d. afl.)

Gebr. Auwaerts, Opdorp.




