Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij
zullen God zien. MatTH. V 8.
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Van hare teedere jeugd in de deugd opgevoed
was zij waarlijk goed” en zachtmoedig, eerbaar van
gelaat, beleefd van zeden en vriendelijk in hare
aanspraak. H. Macu. XV. 12.

Als kind van God bekleedde zij zich met de
deugden van goedhertigheid, liefde, ootmoedigheid,
zedigheid en verduldigheid (Cor. III. 12.) Zoo werd
z1j aangenaam aan God en aan de menschen.

Eccr. XLV. 1.

De dood is de verlossing van vele ellenden, en
zelfs een schat voor al wie godvruchtig geleefd heeft
(S.Tu. AQ.) Zij wasuw kind, o Maria, toon dat Gij
hare moeder zijt. S. BERN.

Teergeliefde Vader, Broeder en Zusters, ik had
niet verwacht U zoo vroeg te moeten verlaten
Troost U echter... ik ga bij moeder in den hemel
waar wij elkander zullen wederzien.Daar, met Maria,
aan wien ik mij had toegewijd, zullen wij Jezus voor
U bidden En gij, ik smeek U, vergeet mij niet
in uwe gebeden... en dat uwe herten altijd vereenigd
blijven!...

Mign Fezus bermherticheid! Te0 d. afl.

Zoet Hert van Moavia, wees mine toeviucht!
300 d. afl.

-— Cruyshautem, Drukk. J. Cuvelier-De Smet —




