Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust !
(300 dagen aflaat).
S

1
BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

ROSALIE VAN BRUSSEL

Weduwe in 1° huwelijk van M. LEOPOLD DE WILDE
en in 2° huwelijk van M. PETRUS VAN DE VELDE

geboien te Wachtebeke, den 7 December 1846 en
goduruchtig overleden te Gent, den 13 September
1922, versterkt door de H.H. Sakramenten

Zij was een voorbee!d van trouwe echtgenoote,
eene goede moeder jegens hare kinderen; zacht-
moedig in hare werken en gediexstig voor elkeen,
daarom was haar stervensuur zoo rustig en zacht

Wie haar kenden betreuren haar afsterven en
geven getuigenis van hare naarstigheid en van de
goedheid haars harten. De edele gevoelens harer
ziel wonnen haar de algemeene achting.

De Heer heeft haar beproefd, zij heeft lastige en
droeve dagen geteld, doch pijnen en ziekten, als
men ze verduldig verdraagt, volmaken de kroon
welke God ons heeft beloofd.

Teergeliefde kinderen en bloedverwanten, gij
weet hoe ik u bemind> en hoe ik voor u gezorgd
hebt; ik dank u voor de genegenheid welke gij mij
steeds betoond hebt. Ween mniet gelijk degenen
die geene hoop hebben, ik zal u wederzien in den
hemel en uw hart zal verheugd zijn.

Vaarwel en vergeet mij nietin uwe gebeden ;
dient den Heer al d= dagen van uw leven en tot
weerzier in 't verblijf der gelukzaligen.

Mod. Druk. J. Reyniers, Slijpstr. 86. — 13524




