Weest mij genadig o Heer ! Gij waart mijne
sterkte in mijne krankheid, mijn troost in mijne
ellenden ; weest nu mijne zaligheid. Nav. Chris.

+ Bidt voor de ziel van Mevrouw

Joanna-Eulalia Van Cauwelaert

Echtgenoote van
Emiel-Alfons De Clercq

Lid van de Broederschappen der H. Barbara,
van de H. Moeder Anna, van den H. Jozef
en van de Voortplanting des Geloofs,

geboren te Ternath, den 14 Augustus 1871,
godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 30 December 1931, -
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

—_—

Deze moeder was allerbewonderenswaardigst
en hare nagedachtenis verdient roemrijk te zijn :
haar vertrouwen op tiod gaf haar immer kracht.

Eenvoudig kwam ze voor in hare manieren,
rechtzinnig in hare gesprekken en zoo zedig als
vriendelijk in heel hare doening, daaraan paarde
zij eene eindelooze dienstvaardigheid, die haar de
onverdeelde achting van iedereen verwierf.

Vooral worden wij gerust gesteld door de goede
voorbeelden die zii ons gegeven heeft en door de
levendigheid van haar geloof. Wij herinneren ons,
hoe godvruchtig en heilig zii -voor God leefde, en
hoe zij, die steeds met de opvoeding harer kinde-
ren was bekommerd, door zachtzinnigheid en
goedheid jegens haren echtgenoot en hare kinderen
uitmuntte.

Beminde Echtgenoot, teergeliefde Zoon, Schoon-
dochter en Kleinkinderen. ga voort met mij te be-
minnen, geliik gij dit deedt toen ik onder u en
voor u leefde. I'nans ben ik paar den hemel, onze
vroeger afgestorvene kinderen vervoegen; daar
wachten wij samen op u allen om eens voor altijd
vereenigd te worden in de altijddurende eeuwig-
heid. Bidt voor mij.

Beminde Bloedverwanten, vaartwel en gedenkt
u mijner in uwe gebeden en goede werken.




