Recht is de weg dien de deugdzame bewandeld.
Is. XXVI-7

Bid voor de ziel
van Mijnheer

CHARLES-Louis VAN CAUWENBERGE

weduwenaar van Mevrouw

CLEMENTIA GODDIJN

geboren te Opbrakel den 22 October 1856
en er godvruchtig overleden den 30 September 1937

Versterkt door de HH. Sacramenten der sterveaden.

Jubilaris van St-Franciscus genootschap
Lid van de Confrerie van het H. Hart, van de
Derde Orde, van de Voortplanting des Geloofs en
van den Wekelijkschen Kruisweg.

Op hem berustte de Geest des Heeren; de geest
van wijsheid, verstand en godsvrucht. De geest van
de vrees des Heeren vervulde hem. Is. XI. 2-3

Hij legde zich toe op een onberispelijk gedrag en
wandelde in oprechtheid des harten. Een vredelievend
mensch doet meer goed dan een groot geleerde.

Een godvruchtig gemoed is een heilige tempel Gods
en 't beste altaar. ~ H.Bern.

Daarom, beminde kinderen, beijvert u om onbe-
vlekt en onbesmet voor God bevonden te worden.
betoont u zelven in alles een voorbeeld van goede
werken, in de leer, in oprechtheid en in waardigheid.

Bewaart in uw geheugen de beeltenis van vader
en moeder, en vergeet ze nooit in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en7 q)

R. . P.
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