GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.
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Bid voor de ziel

4 van

Omer VAN CAUWENBERGE

geboren te Zegelsem, den 26 Juli 1869, en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, den 21 December 1939,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
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Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde,
gelijk onze voorvaders het geweest zijn, Onze dagen
zijn als een schaduw en wij verblijven hier slechts
een oogeablik. (I Paul. 29.)

Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert,
zult Gij, o God, niet versmaden. (Ps 50)

Hij was goedhartig en bewees gaarne dienst ; hij
was verduldig te midden wvan zijn lijden ; de wil
des Heeren was ook zijn wil; in God alleen stelde
hij al zijn betrouwen

Wii bidden U, o Heer, verhoor onze gebeden,
waardoor wij uw barmhartigheid smeeken dat Gij
de ziel van uw dienaar die Gij uit deze wereld
hebt doen verhuizen, in = de plaats van vrede en
licht zoudt stellen en deelgenoot meer heiligen
maken,

‘Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7j. & 7 quadr.)
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