GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

‘Bid voor 1 de ziel

van Mijnheer

Theodoor Van Cauwenberge
echtgenoot van Mevrouw

ELODIE MASSELANG

geboren te Nederbrakel den 5 Maart 1857,
en aldaar godvruchtig overleden den 8 Oktober 1935,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van het genootschap van den H. Francis-
cus-Xaverius en van de Confrerie der H. Barbara.

De krachten hem ontbrekende stierf hij in eenen
gelukkigen ouderdom, en gevorderden leeftijd : hij had
de volheid zijner dagen bereikt. Zijne hooge jaren
heeft hij in deugd overgebracht : zij waren voor hem

eene blinkende kroon en de vrees des Heeren was
de roem van zijnen ouderdom.

Hij was een trouwe echtgenoot en goede vader, die
van zijne kinderjaren af Gods geboden naleefde, ziin
huisgezin met voorzichtigheid en wijsheid bestuurde,
aan zijne kinderen voorbeelden gaf van geloof, een
leven leidde van onverpoosd werken om aan zijn tal-
rijk kroost geluk en welstand te kuanen bezorgen.

Moge de Heer zijn trouwe dienaar honderdvoudi-
gen loon schenken.

Beminde Echtgenoote duurbare Kinderen en Klein-
kinderen ik laat u in den vrede des Heeren; ik heb
slechts een vergankelijk leven verwisseld met de eeu-
wige vreugde des Hemels. Tot bij den Heer draag
ik de zoete herinnering van ’t geen gij voor mij gedaan
hebt, daar zullen wij elkander terug zien om nimmer
gescheiden te worden. Een laatste gunst vraag ik U:
“ Vergeet mij niet in uwe gebeden. ,,

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 300 d- afi.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




