De dood leert aan de menschen zoo duidelijk wat
de mensch is. Vandaag leeft hij nog. morgen is hij niet
meer. Als de dag begint, denk, o measch, dat gij mis-
schien den avond niet zult krijgen. God komt ons ha-
len als een dief in den nacht, wanneer men Hem niet
verwacht. Laat ons dagelijks voor God leven en wer-
ken, om wel te mogen sterven.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

DEN HEER

Arthur Van Coppenolie

Lid van 't Genootschap van den H, Franciscus-Xav.

geboren te Zegelsem den 2 Februari 1871
en er godvruchtig overleden den 12 Mei 1936,
voorzien van de HH. Rechten.

Zijn rechtschapen gemoed en zijn goedhertig karak-
ter deden hem overal vrienden ontmoeten.

God zal mij oordeelen volgens mijne gerechtigheid
en Hij, die getrouw is in zijne beloften, zal mij beloo-
nen volgens mijne werken, Ik heb de wegen des Hee-
ren bewaard en ben mijnen God niet ontrouw gewor-
den, Psalmen.

In het oordeel zullen de rechtvaardigen onwankel-
baar staan ; zij zullen in eeuwigheid leven en wuit des
Heeren hand het rijk der glorie en de belooning ont-
vangen. Boek der Wijsheid.

Duurbare broeders, zuster en bloedverwanten, helpt
mijne ziel door uwe gebeden en HH. Missen.

H. Hart van jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

“A. Mollaert-Geurts, Vredestraat, Geeraardsbergen




