Ik vraag een gebed aan allen die mij kenden
aan allen die mij beminden.
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Bid voor de ziel van

Sophie Van Couwenberge

weduwe van

AuGusTIN NOTERMAN

geboren te Vloesbergen, den 16 Mei 1827 en
godvruchtigoverleden te Opbrakel, den 4 Februari
1912, getroost door de HH. Sakramenten der
Stervenden.

Zij was een voorbeeld van verduld’igheid en

onderwerping.

Zij was goele echtgenoote en moeder,zij waakte
zorgvuldig over alle de belangen van haar huis en
at haar brood in ledigheid niet; zij was voorzichtig
in haren handel, verkleefd aan den godsdienst,
vervulde op tijd hare plichten jegens God, leerde
aan hare kinderen God vreezen en de zonde
viuchten, God beminnen en naar hare geboden
leven. =

Beminde kinderen en kleinkinderen, de onvermij-
delijke dood ontrukt mij aan uwe liefde, doch onze
scheiding is niet eeuwig. In den Hemel zullen wij
elkander weder zien om voor altijd vereenigd te
blijven. Ondertusschen smeek ik u mij in uwe
gebeden niet te vergeten,

Jezus, Maria, Joseph, sta mij bij in mijnen
laatsten doodstrijd. (300 dagen afl. toev. aan
de geloovige zielen).

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove




