Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd
heeft; want de beste voorbereiding tot eerie goede
dood, is een christelijk en deugdzaam leven.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL VAN D ME

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Virginie DE VOS
geboren te St Martens-Lierde den 27 October 1863,
en er godvruchtig overleden den 9 Juli 1934, ver-
sterkt door de H. H. Sacramenten.
Hij was lid van het broederschap van den H. Jozef
envan het Apostolaat des Gebeds.

De dierbare overledene had gehoopt, en zijn
huisgezin met hem, nog lang de vrucht van zijn
arbeid te mogen genieten, en te rusten te midden
der zijnen, die het bittere van den ouden dag door
ware kinderliefde wisten te verzachten. Maar de
goddelijke Meester, dien hij de laatste dagen van
ziin leven met zoo’n diep geloof ontving, vond
beters : zijn dienaar zou rusten in de eeuwige on-
verstoorbare rust, en‘leven het eeuwige goddelijk
leven in den schoonen hemel."

Beminde echtgenoote vaarwel...!" troost u in de
gedachte dat we samen geijverd hebben om ons
talrijk gezin op te voeden volgens Gods geboden.
Beminde kinderen, luistert : ik sterf gerust, in de
hoop dat ook gij eens ondervinden moogt wat ik
op mijn sterfbed ondervond : de vreugde van tot
Gods eer verrichtten arbeid, het genoegen van tot
Gods eer trouw gekweten plichten. Ik verlaat u,
maar mijne kristelijke voorbeelden blijven hier. 1k
dank u om uwe liefderijke zorgen. Bidt voor mij en
weest allen de troost en steun van moeder, tot wii
malkander eens wederzien in den hemel. <

Jesus, Maria en Jozef, ik geef u mijn hart, mijne
ziel en mijn Ieven. (300 d. afl.)

Drauk. V. Van Nieuwenhove, ‘Geeraardsb. B. 22273. °




