GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN
f BID VOOR DE ZIEEL ‘}

van Mijnheer

Georges-Cyrille Van Damme
echtgenoot van Mevrouw
OANNA DE ROKECIK
Geboren te St-Maria-Lierde, den 10 September 1894
en er schielijk overleden den 6 Mei 1943.

(PRICOCZC)]

O dood ! o groot geheim der dood, hoe wel
leert gij ons kennen wat wij in deze wereld
zijn. H. Lig.

Roemt dan niet op den dag van morgen, want
gij weet niet wat hij U brengen zal. Weest dan
ook bereid, want gij weet niet wanneer de
Zoon des menschen komen zal. Matth. XXXV 12

Mocht van allen gezegd worden : Zalig zijn de
dooden die in den Heer sterven, van nu af
zullenzij rusten van hunnen arbeid, want hunne
werken volgen hen op. Ap. XIV. 13
Duurbare Echtgenoote ; wij scheiden onver-
wachts, bid met ons Kinderen, die U een troost
b'ijven, opdat de slagen en lessen van 't leven
U mogen de ware wijsheid leeren. Vaartwel !
Bloedverwanten, Vrienden. Bidt allen voor mij !
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d,afl)
Zoet Hart van Maria. wees mijne zaligheid, 322 d afl,
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