Maria eeren is Zich schatten bereiden voor den
Hemel, H. Rich, a St Laug,

1.

Gedenken wii in onze gebeden, offers, goede wer-
ken en H, H Misoffers nu vooral gedurende de
Rozenkransmaand en de maand der Geloovige zielen,
de ziel van Zaliger

Juffrouw

PRUDENCE VAN DRIESSCHE

dochter van wiilen

Francois en Cécile VAN MALDERGEM

gehoren te Everbeek den 27 Mei 1865
en aldaar overleden den 24 October 1944,
gesterkt door de H.H, Sakramenten der stervenden.

———

Bemind van God en van de menschen, haar ge-
dachtenis is in zegening. (Eccl. XLV, I

. Zij was eenvoudig en rechtvaardig, vreesde God
en week af van het kwaad.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad
der goddeloozen en zijn vermaak vindt in de wet
des Heeren, Ps T.1

Ik zeg u vaarwel dierbare Broeders, Zuster en
Bloedverwanten en tot wederziens. Leeft in vrede
onder elkander, blifft God getrouw en vergeet mij
niet,’ Gij allen die mij gekend en bemind hebt, geeft
mij een bewijs uwer liefde met voor mij te bidden,

Jezus, Maria. Jozef, 7 j, afl.
Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans, bid
voor ons. 100 d afh

Nederbrakel, Druk. Wwe O Surdiacourt




