Al het aardsche verbleekt voor het aanschijn der
eeuwigheid. _‘_

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

AUGUST VAN DURME

Echtgenoot van Mevrouw
Clara-Hubertina Vanden Broecke

geboren te Audenaerde, den 7 November 1903,
aldaar overleden, den 30 Juni 1934,
versterkt door de Heilige Sacramenten.

Al de stemmen die uit de wereld opgaan: een jong
en sterk leven, de liefde van een teedere echtgenoote,
de onschuld van onmondige kinderen, de hulp van
bedreven meesters, de steun van vrienden, al waren
zij ook machtig, al die stemmen vermogen niets tegen
het stille woord van de dood.

De wijsheid der menschen blijft daarbij met verstom-
ming geslagen, omdat wij immer voort deze aarde aan-
schouwen als de plaats van het echte leven. Maar van
uit de gewijde boeken roepen de heiligen en roept Jesus
zelf over al het vergankelijke : “IJdelheid der ijdel-
heden ,, en “ Wat zal het den mensch baten de gan-
sche wereld te winnen !,

Eene zaak is noodig boven al: dat wij onze ziel
brengen tot het ware leven dat niet wegvalt, en tot
God die ecuwig blijft. Dat zag de overledene zoo klaar
en zoo vreedzaam in het lastige uur van scheiden, en
hij Verhefte zijne en onze hoop tot God.

Beminde echtgenoote, ween over mij, maar niet als
menschen zonder geloof. De Heer is daar voor mij en
voor U en voor onze duurbare kinderen. Bid voor
mij, ik bid voor U; we zullen elkander altijd terug
vinden bij den Heer.

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.

¢ (300 d. afl.)

Oudena;rde. druk Geo. Vandendriessche




