De dood der rechtvaardigen, is de verhuizing
tot een beter leven, het einde van’s levens zwoe-

en het loon na de beproevingen en de krooan van
den goeden strijd. H. Chrys.

Bid voor de § rustder ziel

van wijlen

Charles-Louis VANDECATSEYE,

ECHTGENOOT VAN

SYLVIE LABEAU,

geboren te Everbeke, dea 9 Juni 1849 en aldaar
overleden den 22 Mei 1927,

Schielijk werd hii aan onze liefde onttrokken,
onverwachts werd hij ons geroofd en vaderlief
zonder ons bijzijn vertrekt naar de eeuwigheid en
Jaat ons allen in verdriet.-Gelukkig hoesteren wij
de hoop dat vaderzaliger al bij God beloond is
voor zijn deugdzaam leven, want vijanden kende
hij niet,slechts vrienden wien hij stichtte door
woorden en door werken en zijne gedachtenis zal
in zegening blijven Wij aanbidden God, zijn H.
Naam zij gezegend.

Slaap zacht o goede vaderlief!

Wij weenen op uw graf

Noch danken God den Hoogsten die

U ons tot bijstand gat.

Uw leven was steeds englenrein

Steeds zacht en goed uw hart

Uw loor zal steedsden Hemel zijn.

Dit leenigt onze smart !

O Jesus zoet in uw’ bermhertigheid,

Verleen zijn zlel de zalige eeuwigheid.
Vaartwel beminde echtgenoote, lieve kinderen en
klginkinderen, al ben ik van uw aanschijn weg-
gerukt toch leeft gij in mijn hart, prent mijne
zalige lessen in nw geheugen, bewandeldtde baan
van eer en deugd en tot in der eeuwigheid.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7 jaren en 7 quadr.

Everbeke druk Depessemier Vanderdonckt




