Waakt want gij kent noch dag, noch uur.

T

Bid voor de Ziel van Mijnheer

ADOLF VAN DE MAELE

Zoon van wijlen
Mijnheer Seraphinus en Mevrouw Henrica Van Geit.

Geboren te Herdersem, den 4 November 1854
en aldaar overleden den 27 December 1938.
Lid van den Kerkraad en van andere
godvruchtige Genootschappen.
e
Wat zijn wij anders op aarde dan vreemdelingen
en reizigers, gelijk onze voorouders het waren. Hoe
hoog ook onze ouderdom reike, ons leven vergaat
als een schaduwe, ons verblijf alhier schijnt slechts
een oogenblik.

Gelukkig de mensch die- den Heer vreest, en met

_ nauwgezetheid zijne Geboden onderhoud. Want de

wereld gaat voorbij met zijne begeerlijkheid, maar
die den Wil Gods volbrengt, blijft in eeuwigheid.

Beminde Broeders en Bloedverwanten, vergeet mij
niet in uwe gebeden en sacrificién, want 't is een
zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat
zij van al hunne schulden ontslagen worden.

Mijn Jezus, barmhartigheid, 100 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
R 300 dag. afl.
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Drukkerij, Pr. Schepens, Herdersem.




