De zon is voor haar ondergegaan terwijl het nog
dag was, doch zij stierf gerust omdat hare ziel zich
op den Heer betrouwde.
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Heer, de dagen van den mensch zijn kort, het ge-
tal zijner jaren wordt door U vastgesteld, de palen
van zijn leven worden door U geteekend en niemand
kan ze overtreden. Jos X1V, 5.

Zij was waarlijk eene voorbeeldige huisvrouw en
moeder, en omringde haar echtgenoot en kind met de
meeste liefde, bezorgdheid en opoffering. Goedhartig,
rechtschapen en minzaam in haren omgang, laat z1j
bij al hare vrienden een trouwe en weldoende her-
innering.

O Heer, ik vroeg U aanhoudend en zoo vurig ver-
lenging van jaren, en indien het mogelijk was den
kelk van lijden van mij te verwijderen. Maar Gij hebt
mij beproefd gelijk het goud door het vuur. Mijne
dagen zijn verviogen. Niet mijn wil, o mijn God, maar
Uw wil geschiede.

Geliefde Echigenoot, duurbare Zoon, Bloed-
verwanten en kennissen, het valt mij hard u te ver-
laten ; bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop
hebben ; de wereld is een ballingschap, het leven een
doortocht, de Hemel ons Vaderland. Vergeet mijne
liefde, vergeet mijn lijden niet; blijven wij elkander
indachtig tot op den dag van de eeuwige vereeniging
in den Hemel.

Zoet hart van Jesus wees mijne toevlucht. 300 d.afl.

Audenaarde — Druk. Bevernaege Gebr.




