O God, vol erbarming, geef het verblijf der lafe-
nis, de gelukzalige rust en de klaarte van uw licht
aan de ziel uwer dienares.

TER ZALIGER 1 GEDACHTENIS

van Mevrouw

Celina~-Ghislena Van Den Berghe
echtgenoote van
Mijaheer Joseph De Roy
geboren te Geeraardsbergen den 2 April 1911, en

aldaar godvruchtig overleden den 27 Maart 1939,
voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden.

Heer, gij hadt haar ons geschonken tot ons geluk,
Gij vraagt haar van ons terug ; wij geven haar U
zonder morren, doch met een hart gekweld door
droefheid. (H. Eph.)

Het is geschied zooals het den Heer beliefde ; de

+ naam des Heeren zij gebenedijd.

Zij vroeg U nog te leven, o Heer, en Gij hebt haar
het eeuwig léven geschonken.

Te leven is niets, maar moedig te sterven ; — niet
het Kruis te timmeren, maar het te betreden, eraan

. gehecht zijn, en met hemelschen glimlach, stervend

te geven wat wij hebben, — daar ligt moed en vreug-
Je, daar is opperste genade, eeuwig vernieuwende
jeugd.

Dierbare Echtgenoot, heb dank om uwe liefde en

moed had tot in den dood.
Lief Kindeke, U te moeten verlaten is mijn g

- ste nood. Vader zal voor u een moederke zigt

Bemin hem en geef hem iets van de liefde die 1u«
hem schonk, :
Dierbare Ouders en Zuster, de Heer alleen ver-
mag te vergelden wat gij voor mij geweest zijt.
Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden.
Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d, atl.)
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